HOSPICE §
APELDOORN

Wat is een hospice?

Hospice Apeldoorn is een warm huis in een rustige
omgeving. Een plek waar mensen in de laatste fase
van het leven in alle rust kunnen sterven, omringd
door liefdevolle zorg en ondersteuning, voor
zowel henzelf als hun dierbaren.

Al 25 jaar biedt Hospice Apeldoorn zorg aan mensen
met een korte levensverwachting. Thuisblijven is soms
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;lustrum krant

niet meer mogelijk. Belangrijke waarden zijn rust,
comfort, eigen keuzes kunnen maken en een gevoel
van geborgenheid.

Ook familie, vrienden en andere naasten zijn
welkom en krijgen de ruimte om er te zijn voor
hun dierbare. Zo ontstaat een vertrouwde en
liefdevolle omgeving.

Sinds de oprichting hebben ruim 1000 gasten zorg ontvangen van honderden vrijwilligers

\J

- ‘ /é‘(



:
5

4

\\\\V

\

toekomst

Samen verder:
de toekomst van
het hospice

Wat maakt het Hospice Apeldoorn in
2025 een bijzondere mijlpaal mee: we
bestaan 25 jaar! We zijn heel trots op
onze mooie locatie met een gebouw
met goede faciliteiten, al zo lang
mogelijk gemaakt door initiatief en
bijdragen van Stichting Vrienden van
Hospice Apeldoorn en zoveel betrok-
ken mensen.

De kracht van vrijwilligers

Een hospice staat midden in de samen-
leving en “is er” door lokale initiatieven en
een uitgebreide vrijwilligersorganisatie.
Al die jaren zijn honderden vrijwilligers

in het hospice actief geweest in de
gastenzorg, gebouw- en tuinonderhoud,
bestuur en zo veel meer. Het team van
vrijwilligers, coordinatoren en de
verpleegkundigen werken samen om

mogelijk te maken. We zijn dankbaar en
trots op de bijdrage van zoveel mensen,
sommigen al vele jaren.

Uitdagingen in de zorgsector

De zorg in Nederland staat onder druk,
ook voor hospices. Personeelstekorten en
financiering zijn belangrijke thema’s. Toch
lukt het Hospice Apeldoorn doorgaans
om financieel break-even te draaien en
zien we ook voor de komende jaren
perspectief. Met ons nieuwe meerjaren-
beleidsplan blijven we inspelen op
landelijke ontwikkelingen en regionale
samenwerking. Dat vraagt blijvend om
betrokkenheid, kwaliteit en flexibiliteit.

Ons jubileum

We hebben een rijke geschiedenis en een
gewaardeerde plek in Apeldoorn. Dit jaar
vieren we ons 25-jarig bestaan met een
jubileumfeest voor betrokkenen en
relaties. Een prachtig moment om vooruit
te kijken en ons blijvend in te zetten

voor toegankelijke en menswaardige
hospicezorg voor iedereen die dat

nodig heeft.

Bram Kemmeren,
voorzitter Stichting Hospice Apeldoorn

het verblijf voor de gast zo comfortabel

Een bijzondere mijlpaal!

Hospice Apeldoorn bestaat een kwart eeuw. Een bijzondere
mijlpaal! Als wethouder, inwoner van Apeldoorn en lid van
jullie comité van aanbeveling draag ik het hospice een

heel warm hart toe. Ik vind het daarom een eer dat ik in
deze lustrumkrant de ruimte krijg om mijn waardering uit
te spreken voor alle mensen van Hospice Apeldoorn.

Stuk voor stuk mensen met een groot zorghart. Jullie zijn
van onschatbare waarde voor onze gemeente.

Hospice Apeldoorn biedt een warme en liefdevolle plek aan
mensen in de laatste fase van hun leven. Een plek die zoveel
mogelijk voelt als thuis, dat is jullie uitgangspunt. Centraal
daarin staat de ruimte voor eigen regie en het respecteren
van individuele wensen. Ook alle persoonlijke afspraken

met naasten, huisarts of andere hulpverleners worden
gerespecteerd. Inclusief afspraken met betrekking tot levens-
beéindiging. Dit vind ik ook persoonlijk een heel groot goed
en ik waardeer deze aanpak van Hospice Apeldoorn enorm.

Naast de hoogwaardige palliatieve zorg die jullie bieden,
biedt een hospice ook steun aan familie en naasten. Ook dat
is heel waardevol. Bij Hospice Apeldoorn werken ervaren
zorgprofessionals en meer dan 70 vrijwilligers. leder met een
eigen takenpakket. Ik vind het hartverwarmend dat zoveel
mensen zich belangeloos inzetten voor het hospice en voor
de mensen die jullie opvangen. Dat onderstreept dat jullie
een fijne (werk)omgeving bieden, en ook een liefdevolle,
vertrouwde en veilige plek zijn voor alle gasten.

Namens het gemeentebestuur feliciteer ik Hospice Apeldoorn
van harte met dit bijzondere jubileum. Ik vertrouw erop dat
jullie nog vele jaren een baken van troost en zorg zullen blijven
voor velen.

Met vriendelijke groet, Anja Prins
Wethouder gemeente Apeldoorn
Lid Comité van Aanbeveling Hospice Apeldoorn
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geschiedenis

De start van het hospice

Begin 1997 oriénteerde codrdinator Beate van Dijkhuizen van de Terminale
Thuiszorg zich op de mogelijkheid voor de opzet van een hospice. Inmiddels
onderzocht ook huisarts A. Blocks of er in Apeldoorn al initiatieven waren in
deze richting. Uit de positieve reacties op een enquéte die verstuurd was
naar huisartsen, specialisten, thuiszorg, plaatselijke kerkgenootschappen,
het Patiéntenplatform en vrijwilligersorganisaties bleek dat er grote maat-
schappelijke belangstelling was.

Opening Polkastraat

In maart van dat jaar vond de eerste
vergadering plaats van de inmiddels
geformeerde initiatiefgroep.

Een eigen pand in Apeldoorn

De huisvesting bij Hullenoord was
echter een tijdelijke oplossing en er
werd naarstig gezocht naar een ander o :
onderkomen. Het streven was naar moet Z1)1, dan ben ik
huisvesting in Apeldoorn voor goede L}

bereikbaarheid van onder andere het liefste hier.

L Als het dan toch zo

Aan de start van het hospice is een
lange periode van voorbereidingen
voorafgegaan. In de loop der jaren

hebben talrijke mensen en instellingen
zich geschaard achter het initiatief van
de afdeling Terminale Thuiszorg van

Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kap.

Tijdelijke locatie

Het was moeilijk geschikte huisvesting
te vinden maar uiteindelijk bood
verpleeghuis Hullenoord in Beekbergen
een ruimte aan waar 2 gastenkamers,
badkamer, huiskamer, keuken en
administratie gerealiseerd konden
worden. Vrijwilligers waren inmiddels
opgeleid en er was een codrdinator
gevonden.

Dankzij de inzet van velen kon het
Hospice Apeldoorn op 29 september
2000 officieel geopend worden door

wethouder R. Ober van de gemeente
Apeldoorn.

&5 Hospice Apeldoorn
is een verademing

in het landschap

huisartsen. Er werden diverse
activiteiten gehouden om geld in te
zamelen voor het hospice, waaronder
het galadiner in 2006. Er werd veel
goodwill gekweekt bij verenigingen en
ondernemers. De Stichting Vrienden
van het hospice heeft uiteindelijk een
pand aangekocht waar het hospice
gehuisvest kon worden.

2006

Een nieuw pand werd gevonden aan de
Polkastraat in Apeldoorn. Met man en
macht werd er verbouwd en geklust om
het hospice operationeel te maken.
Door aannemers maar ook heel veel

vrijwilligers. .
Galadiner in Paleis het Loo

n Beekbergen

Start Hospice i

van de Nederlandse zorg.”



€€ Alle medewerkers van het hospice,
vrijwilligers en professionele krachten,
hebben bijgedragen aan een

waardig einde van het leven van mijn vader. 77
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Odd Fellows

Sinds 2004 onderhoudt de orde van
Odd Fellows Apeldoorn de tuin van
het hospice. Zeker vier keer per jaar
nemen de vrijwilligers van de Odd
Fellows de tuin onder handen.
Organisator Wim Campen en tuindes-
kundige Wim Gorkink zorgen samen
met de andere vrijwilligers dat

ons groen steeds mooier wordt.

Onze gasten genieten hier volop van
want de kamers in ons huis kijken alle
vijf uit op de tuin. Na de plaatsing van
het kunstwerk van Martha Waaijop is er
een inrichtingsplan om van een bostuin
naar een meer gecultiveerde tuin met
veel bloemen toe te werken. Hiervoor is
met een klein budget een aantal nieuwe
planten geplaatst of omgewisseld.

De tuinmannen werken met bestaande
planten die ze zelf aankweken of met
restanten van planten en bollen die
geschonken worden door omwonenden
of de groothandel. Ondanks het zware
werk, met veel wortels, stronken en
onkruid vinden de mannen het heel
dankbaar werk.

De Odd Fellows is een wereldwijd
broederschap van mannen en vrouwen
die zich inzetten voor de samenleving.
Wij zijn er heel blij mee.

Voorzitters

« Ad Blocks

« Willem van Toorn
« Frank Vermeulen
« Marten Broekens
+ Michiel Luykx

« Bram Kemmeren

Coordinatoren

« Marianne Vos

» Truus Woolderink

« Margriet ten Hove

» Jolanda de Hoog

« Marleen Kessels

« Jenny Uulders

« Paula van den Berg

« Hetty van der Veen

« Henriét van der Maaten
» Elly Bonekamp

En verder...

« Alle (oud)vrijwilligers
« Alle (oud)bestuurders
» Alle (oud)verpleegkundigen
« Beschermvrouwe Ria van der Horst
- Donateurs
« Comité van Aanbeveling
» Talma Borgh
 Stichting de Kap
« Huisartsen Apeldoorn e.o.
« Gemeente Apeldoorn
» Ondernemers Apeldoorn
« Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
 Alle (oud)trainers basistraining
» Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe
» Service Clubs Apeldoorn
« lvon Jansen Grafisch ontwerp
« Buren van de Polkastraat
« Eniedereen die we vergeten zijn

Cadeautip

We sparen voor een aanpassing
van onze bad- en doucheruimte.
Een bijdrage wordt gewaardeerd.

Stichting
Vrienden van
Hospice
Apeldoorn

Deze is er speciaal om het hospice te
ondersteunen, zowel financieel als in
praktische zin. In de statuten is vast-
gelegd dat dit het enige doel is van
de stichting.

Dankzij giften en legaten van betrokken
donateurs kunnen ze nét dat beetje
extra bieden: een huiselijke sfeer, extra
voorzieningen en aandacht voor wat het
leven aan het einde waardevol maakt.

De stichting werkt zonder personeel en
volledig op vrijwillige basis, zodat elke
bijdrage rechtstreeks ten goede komt
aan het hospice en de mensen die er
verblijven. Dit gebeurt onder leiding van
Gerard van Reekum en Antoine Joosten.

foto’s: Tosca Kremers, Medea Huisman en beelden uit archief



jubilarissen

Herinneringen
van Ineke

Eind 1999 las Ineke Vermeulen in

de Stentor een oproep voor vrijwil-
ligers voor een nieuw hospice. Ze
voelde zich direct aangesproken en
volgde begin 2000 de basiscursus tot
zorgvrijwilliger.

In oktober van dat jaar ging het hospice
van start in het oude zusterhuis van
Hullenoord in Beekbergen. Er was
ruimte voor twee gasten. Het zusterhuis
was oud en de watertoevoer ernstig
verstoord waardoor het douchen een
uitdaging was. Er werd niet gekookt,
het eten kwam uit de keuken van
Hullenoord en werd met een rolstoel
opgehaald. We moesten ons behelpen.

In 2004 verhuisde het hospice naar een
voormalig kerkgebouw in Apeldoorn,
daar werden na een verbouwing

vijf comfortabele gastenkamers
gerealiseerd. Door deze uitbreiding
hadden we ook meer vrijwilligers nodig
en er werd een nieuwe groep opgeleid.
In 2017 volgde een verbouwing die het
hospice zijn huidige uitstraling gaf.

Ineke is zorgvrijwilliger van het eerste
uur. Dankjewel Ineke, voor je trouwe
en waardevolle inzet in de afgelopen
25 jaar.

Magda en Harry

Vanaf het begin zijn Magda en Harry
betrokken bij het hospice. Naast het
werk in hun drukke lunchroom
voelden ze de behoefte om zich
vrijwillig in te zetten.

Magda begon als gastdame en werd
later, na een cursus, zorgvrijwilliger.
Toen een gast graag een vogelhuisje
wilde, regelde Harry het nog diezelfde
dag. Sindsdien is hij de vaste ‘handy-
man; altijd klaar voor een klus. Samen
zijn ze een betrokken en warm team,
geliefd bij gasten en collega’s.

Jolanda de Hoog

Ook Jolanda behoort tot de
jubilarissen en dat mag gezien
worden. Zelf blijft ze graag op de
achtergrond, maar als het om het
hospice gaat, weet ze altijd de
juiste weg te vinden en is niets
haar teveel.

Het hospice voelt als haar tweede thuis.
Met haar warme hart en oprechte
betrokkenheid is ze er voor gasten én
vrijwilligers. Ze wordt vaak gezien als
‘de moeder van het huis’en staat als
een leeuwin achter haar team.

Jolanda heeft oog voor detail en streeft
naar perfectie, altijd vanuit liefde voor
haar vak.

In februari 2026 nemen ze afscheid na
jaren van trouwe inzet. Er zijn mooie
herinneringen. De staande ovatie bij
het 12,5-jarig jubileum was het mooiste
moment. Magda werd later zelfs
‘vrijwilliger van het jaar' Eigenlijk blijft
ze het liefst op de achtergrond,
boeketten makend, met geschonken
bloemen van Gorkink, voor het huis.

“lk zal het gastvrouw-zijn missen,’ zegt
Magda. Harry glimlacht: “Maar met
puzzels, wandelingen en klusjes komen
we de tijd wel door!”

Voor haar is het hoogste doel: mensen
in hun laatste levensfase liefdevolle zorg
bieden, samen met het team.

Haar toewijding, kracht en natuurlijke
overwicht maken haar tot een onmis-
bare collega. We zijn blij met haar als
codrdinator en collega en trots op
haar inzet.



